
    

 

De wereld staat op zijn kop ! Ineens is jouw huis ook je school. Je vader en moeder zijn juf 

en/ of meester! 

Op school werken we met PBS: We zorgen SAMEN dat het VEILIG en PLEZIERIG is voor 

iedereen! Dat gaat niet vanzelf natuurlijk dus dat oefenen we elke dag. We helpen elkaar en 

moedigen elkaar aan met complimenten. Soms gaat het niet helemaal goed. Dan tellen we 

tot 10. Even uitblazen, rustig worden. Daarna kunnen we weer verder. Hoe lukt dat thuis?? 

 

Zijn de waarden van de school ook thuis 

opgehangen? En hebben jullie afspraken 

gemaakt? Heb je een handige werkplek? Wat 

lukt er al goed? Waar ben je trots op? Wat is 

nog lastig en zijn jullie aan het oefenen? 

Welke complimenten geven jullie elkaar?  

Naam: 
Ik zie dat jij… 

o Je best doet 
o Je heel hard werkt 
o Je het hebt geprobeerd ook al was 

het heel moeilijk 
o Mee hebt geholpen met opruimen 
o …….. 

  

 

En als het even moeilijk is.. wat doen jullie 

dan? Hebben jullie afspraken gemaakt over 

wat er dan van jullie wordt verwacht? 

Misschien even tot rust komen op een speciale 

plek? Hoe helpen die afspraken jullie om het 

gezellig te houden voor iedereen ?  

 


